Psalm 23

Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Er weidet mich auf einer griinen_Aue
und fiihret mich zum frischen Wasser.

Er erquicket meine Seele.
Er fiihret mich auf rechter Strafie
um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte
im finstern Tal,
flirchte ich Rein Ungliick;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trosten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Ol und
schenRest mir voll ein.
Gutes und BarmherzigReit
werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben
im Hause des HERRN
immerdar.

Psalm 23

De Heer is mijn herder,

het ontbreeRt mij aan niets.

Hij laat mij in grazige weiden rusten,
Hij voert mij naar vredig water,

daar geeft Hij mij nieuwe Rracht.
Hij leidt mij op het rechte spoor,
omwille van zijn naam.

Al moet ik door dalen van duisternis en dood,
ik ben voor geen onheil bang,

want U bent bij mij:

uw Rnots en uw staf

geven mij nieuwe moed.

Voor mijn ogen dekt U de tafel,
zodat ook mijn belagers het zien;

met olie zalft ‘U mijn hoofd,

mijn beker is tot de rand gevuld.

Ja, uw goedheid en liefde blifven mij volgen
alle dagen van mijn leven.

Zo may ik telRens weer wonen

in het huis van de HEER,

tot in lengte van dagen.



